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Geen studie is aantrekkelijker dan die der plaatselijke geschiedenis. 

Ieder ontwikkeld mensch wil het verleden zijner gemeente en parochie kennen. 

Niet enkel uit weetgierigheid, ook uit ingeboren liefde tot den geboortegrond voelt men er 

zich toe aangetrokken. 

Alles boezemt belang in wat in betrekking staat met de geschiedenis der voorvaderen. 
 
Jan Paquay (Tongeren 17 januari 1878 – Werchter 17 november 1936). 

Volgde middelbaar onderwijs aan het jozefietencollege te Tongeren, studeerde filosofie en theologie 

respectievelijk te Sint-Truiden en te Luik. Paquay werd tot priester gewijd in 1900. In 1920 

promoveerde hij te Leuven tot doctor in de zedenkundige en geschiedkundige wetenschappen. 

Paquay was leraar aan het Klein Seminarie van Sint-Truiden (1899-1902), kapelaan in Elen (1902-

1906) en Tongeren (1906-1915), pastoor te Heusden (1915-1923) en deken te Bilzen (1923-1936). 
 

(Uit “Verzamelde Opstellen” 1931) 
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Dit boekje is niet meer verkrijgbaar maar wel ter inzage bij de Heemkundige Kring. 


